
Hé, wandel je mee?  

Een laagdrempelige manier om in beweging te komen, nieuwe mensen te ontmoeten én 
bijzondere plekken en verhalen over Rotterdam te leren kennen. 

Van idee tot initiatief : na een oproep in de Stadsruit om bestaande wandelinitiatieven te 
verzamelen, het succes van de lezerswandeldag tijdens de Open Daken Dagen, én de 
aanstaande opening van het Tramhuis – kiosk voor stadswandelingen, ontstond het idee om van 
wandelen een terugkerend evenement te maken. 

Wandelen, ontmoeten en ontdekken: dat is het idee achter de nieuwe reeks stadswandelingen 
die dit najaar in Rotterdam van start gaan. Onder de noemer “Hé, wandel je mee?” slaan de 
Stadsruit, de Wijkraad Cool, Scheepvaartkwartier en Stadsdriehoek, en het Tramhuis de handen 
ineen voor drie inspirerende woensdagochtendwandelingen door de stad. Met deze 
samenwerking willen de organisatoren bewoners en stadsgenoten dichter bij elkaar brengen en 
de stad op een verassende manier ontdekken. Tijdens elke wandeling neemt een ervaren gids de 
deelnemers mee door een ander stukje Rotterdam — vol geschiedenis, architectuur, kunst, 
rustplekken ontmoetingen en verhalen.  

De wandelingen: Elke wandeling start om 09.30 uur bij het Tramhuis, waar deelnemers worden 
verwelkomd met koffie en thee. Tijdens het korte ontvangstmoment wordt ook verteld over de 
plannen met het Tramhuis, dat begin 2026 officieel opent als ontmoetingsplek en startpunt voor 
stadswandelingen. 
De wandelingen eindigen rond 11.30 uur. 

1. Rust in de Reuring Route- ontdek de Rust van Rotterdam 

Woensdag 5 november 2025 – 09.30 uur, Tramhuis 
Gids: Wibo van Gennip 

Hoe vind je rust in een stad die nooit stilstaat? Tijdens deze wandeling ontdek je een aantal 
plekken in hartje Rotterdam waar stilte, schoonheid en ontspanning te vinden zijn — midden in 
de drukte. De route voert langs rustpunten, bijzondere architectuur, stadsterrassen en 
kunstwerken in de openbare ruimte. 
RUST in de Reuring — Ontdek de RUST van Rotterdam 

2. Maritiem District Watergenootschap 

Woensdag 26 november 2025 – 09.30 uur, Tramhuis 
Gids: Myranda Mulder (Stichting Waterstadgenootschap – Maritiem District Rotterdam) 

Wandel mee door het Maritiem District, waar de geschiedenis van de Rotterdamse haven begon. 
Voor de oorlog stond dit bekend als de ‘grachtengordel’ van Rotterdam, met statige herenhuizen 
en bedrijvigheid aan het water. 
Na het bombardement veranderde het gebied ingrijpend, maar inmiddels bruist het weer van 
leven. Myranda Mulder vertelt over de rijke geschiedenis én de toekomst van dit unieke stukje 
stad. 
HET WATERSTADGENOOTSCHAP – Stichting Maritiem District Rotterdam 

3. De wandeling van het Tramhuis 

Woensdag 10 december 2025 – 09.30 uur, Tramhuis 
Gids: Ferrie Weeda, stadsgids en historicus 

https://rustindereuring.nl/ontdek-de-rust-van-rotterdam/
https://maritiemdistrict.nl/historie/het-waterstadgenootschap-3/


Het Tramhuis zelf is een klein stukje Rotterdamse geschiedenis. Het overleefde het 
bombardement van 1940, verhuisde meerdere keren en kreeg verschillende functies. 
Tijdens deze wandeling vertelt Ferrie Weeda het verhaal van Rotterdam door de ogen van het 
Tramhuis – van toen tot nu, en met een blik op de toekomst. 
Tramhuis 

Samen bewegen, samen beleven: of je nu een geboren Rotterdammer bent of pas net in de 
stad woont: de wandelingen bieden een kans om Rotterdam op een andere manier te leren 
kennen. Ontspannen, verrassend en altijd met een goed gesprek onderweg. 

Verzamelen: Tramhuis – ontvangst met koffie en thee 
Tijd: 09.30 – 11.30 uur 
Aanmelden: via Sanne Lansdaal – sk.lansdaal@rotterdam.nl.  

Dus, wandel je mee? Trek je wandelschoenen aan, laat je verrassen door de stad en ontdek 
samen met anderen de verhalen die Rotterdam zo bijzonder maken.  

Joke Mulder 

https://tramhuis.nl/
mailto:sk.lansdaal@rotterdam.nl

